Een vrolijk gekleurde Calamondin mandarijnboom
voor Stichting ‘Kom In Mijn Tuin’
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Heemstede — Mik van der Bor van
de Stichting ‘Kom In Mijn Tuin’
(KIMT) kreeg woensdag 31
januari een wel heel bijzondere
verrassing. Bart Jonker,
eindredacteur van de Heem-
steder, kwam hoogstpersoonlijk
langs bij KIMT om Mik een van
zijn eigen mandarijnbomen te
schenken. Kom In Mijn Tuin,
gelegen aan de Herenweg 18
in Heemstede is een bijzonder
groen-, natuur- en educa- tief
project in het Groenendaalse Bos
in Heemstede en geeft jaarlijks
cursussen moestuinieren aan
kinde- ren, ouders/grootouders
en minder- validen.

Bart Jonker is zelf een enorme
lief- hebber van citrusbomen
omdat die voor hem staan voor
positiviteit, hoop en optimisme.
Kenmerken die hijaan KIMT wil
schenken en mee- geven, want
hij vindt dat KIMT zo'n boom
verdient. Daarnaast vindt hij het
een eer dat KIMT de boom adop-
teert, gaat verzorgen en
koesteren. In het gezellige
Tuinhuis van KIMT legt hij Mik
en haar man Rob uit, waarom
hij de boom aan hen wil
schenken."lk schenk hem aan
jullie, omdat ik de Stichting heel
belangrijk vind. Ik vind
citrusbomen en manda-
rijnbomen heel vrolijke bomen.
Een symbool van optimisme en
hoop. En van dankbaarheid
omdat als je het goed doet, het
echt een dankbare boomiis. lk
vind het leuk om er een aan
jullie te schenken, omdat het
mijn hobby is en omdat ik het
een aanvulling vind voor jullie
Stichting en jullie tuin. Als je
hem maar niet buiten zet onder
de twee graden, want hij kan
absoluut niet tegen vorst”, voegt
hij er snel aan toe.

Daarna neemt hij Mik en Rob
even mee terug in de
geschiedenis. “Eigen- lijk zijn
citrusbomen pas in de 15e eeuw
in Zuid-Europa gekomen, via de
zijderoute, want het zijn planten
die oorspronkelijk uit Zuid-Oost
Azié komen”, legt hij uit. "‘Het was
ook een soort prestige-object,
want orange- rieén,
boomgaarden van citrus-
bomen, waren exclusief voorbe-
houden aan de adel en
konings- huizen. Daarom waren
later orange- rieén vaak te
vinden bij kastelen, als een soort
statussymbool.

Over citrusvruchten hoef ik jullie
niets te vertellen, ze zijn
superge- zond en bevatten veel
vitamine C. Mijn hobby is likeur
maken van citrusvruchten zoals
limoncello, maar je kunt hier dus
mandarinolikeur van maken,
daar is de schil uitstekend
geschikt voor. En van het
vruchtviees en het sap
limonadesiroop.”

Bart Jonker schenkt zijn mandarijnboom aan Mik van der Bor van de
Stichting Kom In Mijn Tuin.

Mik is zichtbaar onder de indruk
van de woorden van Bart. "Ik
aanvaard hem in dankbaarheid
en vind het heel leuk dat je hem
aan ons schenkt. Hij past gewoon
hier, we verkopen hier allemaal
hele bijzondere groen- ten en
dan hoort dat fruit er ook bij. Hij
kan van de zomer in de kas
staan en bij goed weer gaat hij
naar buiten”. Bart legt nog het
een en ander uit overde
verzorging van de boom, het
bemesten, snoeien, welke aarde
gebruiken etc.

Toen brak het zonnetje
plotseling tussen de wolken
door en stond de
mandarijnboom in al zijn pracht
te shinen in het Tuinhuis. Bart: "Ik
weet het gewoon, hier wordt hij
gekoes- terd. Ik kan hem hier
met een gerust hart achterlaten.”

De mandarijnboom in al z'n pracht in het Tuinhuis van Kom In Mijn Tuin.



