
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                    Slootjes safari bij ‘Kom In Mijn Tuin’ 
 

 

 

 

 

  

                               

 

 

 

 

 

Tekst en foto: Marenka Groenhuijzen 
 

Heemstede - Woensdagmiddag 

20 augustus, was er bij ‘Kom In Mijn 

Tuin’ (KIMT) slootjes safari voor 

kinderen. Na instructies gingen 

zo ongeveer 10 kinderen 

gewapend met schepnet 

en emmer op pad. Opwindend 

vonden ze het wel, je weet nooit 

wat er in je netje terecht komt aan 

zwemmend gedierte. 

Aangekomen op locatie met 

meer- dere slootje, werden de 

kinderen nog geïnformeerd hoe zij 

het schepnetje moesten hanteren. 

Ja en toen brak er paniek los, en 

welk slootje ga je nemen, dus 

even een verwarring, maar gauw 

opgelost door de leiding- gevers. 

Gelukkig waren er ook enkele 

ouderen aanwezig voor toezicht 

op het kroost. Teruggekomen op 

de tuin hopend dat er wat 

gevangen is, gaan 
 

de kinderen de emmer met 

inhoud in een grote plastieken 

bak gieten. De kinderen kregen 

allen van Mik een potje met een 

vergrootglas erop. En zo kon het 

avontuur beginnen op zoek naar 

waterbewoners, voor- beelden 

kwamen aan te pas, je moest 

toch weten wat je gevangen had. 

Onderwijl werd er aan de 

kinderen limonade en wat lekkers 

uitgedeeld en gingen zij op zoek 

naar iets interessants wat er 

onderwater was gevangen. Na 

een paar uur was het weer tijd 

om alles op te ruimen. De 

moeders namen de grote 

plastieken bakken voor hun 

rekening en zo was alles weer 

spik en span, zo kon je weer op 

huis aan met een ervaring rijker. 

Het was een zonovergoten interes- 

sante ontdekkingsmiddag ‘slootjes 

safari’. 
 

Kinderen bezig met ‘slootjes safari’. Foto: aangeleverd. 


