
Paddenstoelen gezocht (en gevonden!) 

Heemstede – “Paddenstoel!!” klonk het 
afgelopen woensdagmiddag 22 oktober 
regelmatig in het Groenen- daalse Bos. 
Gewapend met spiegel- tjes en zoekkaarten 
ging een enthou- siaste groep jonge 
speurneuzen op paddenstoelenexpeditie, 
georgani- seerd door Kom In Mijn Tuin. 
Onder leiding van boswachters Rogier en 
Kees en paddenstoelenkenner Samantha, 
werden heel veel padden- stoelen gespot. 
Zoals goudkleurige honingzwammen en 
prachtige rood- gekleurde 
rodekoolzwammen. En de judasoorzwam, 
die echt op een oor lijkt en net zo zacht 
voelt als het oortje van je kat of hond. Er was 
ook een hele bijzondere soort: het 
gestreept nestzwammetje. Dit zijn kleine 
bekervormige zwammetjes die eruitzien als 
een klein nestje met daarin een soort kleine 
eitjes vol met sporen. Regendruppels 
zorgen ervoor dat de eitjes uit het nestje 
worden ‘weggeschoten’. En zo kunnen de 
sporen zich verspreiden. Bijzonder 
bedacht van de natuur! 
 
Het was een leerzame en gezellige 
middag met een lekker herfstzonnetje. 
 
Wil jij ook meedoen met de leuke en 
leerzame activiteiten van Kom In Mijn 
Tuin? Hou dan de website in de gaten. Ook 
kun je je vanaf nu opgeven voor de 
kindertuinen of generatietuinen die in april 
volgend jaar starten. Na schooltijd kun je hier  
je eigen bloemen en groente leren 
kweken. Samen planten, plukken en 
natuurlijk ook lekker proeven! Kijk op kweken. 
Samen planten, plukken en natuurlijk ook 
lekker proeven! Kijk op 
www.komijnmijntuin.com 
 
 

 

 

 

      


